hayla M. (11) zit in groep acht van

basisschool IKC ‘t Palet. Sinds anderhalf

jaar maakt ze onderdeel uit van de

Talentklas Vlaardingen Centrum. Ze leert
er meer over verschillende bedrijven en banen,
maar vooral over zichzelf en haar talenten.

“Veel kinderen willen in de Talentklas maar er

is maar plek voor ongeveer drie leerlingen per
school. Je wordt er ook echt voor gevraagd. Als
je het wat moeilijker hebt op school of juist als je
ergens heel goed in bent, bijvoorbeeld in werken
met je handen of gereedschap. Toen ik in groep 7
hoorde dat ik naar de Talentklas mocht, dacht ik
eerst: ‘lk kan dit niet!” en ‘lk wil dit niet!” Dat was

Het allerfijnst vind ik dat ik nu echt
trots op mezelf ben

omdat ik het zo spannend vond. Nu weet ik dat
ik het wél kan. Ik ben er zelfs goed in en dat voelt
echt heel fijn.

Ik kan bijvoorbeeld al best goed koken en
bakken. Thuis bak ik vaak koekjes of cake met
mijn moeder. Laatst hebben we ook tompouces
gemaakt. M'n moeder en zusje vonden ze lekker
maar als ik heel eerlijk ben, haal ik ze liever bij
de bakker. Met de Talentklas koken we ook. Dat
doen we in een speciaal lokaal op school. Mug
cakes, Thaise curry, pasta pesto. En alle recepten
schrijven we op in een boekje, zodat we het
thuis ook kunnen maken. Het koken wisselen we
af met bezoeken aan bedrijven zoals Zeeman,
Hema of de brandweer. We zien dan hoe het gaat
als je daar echt werkt en soms mogen we ook
meehelpen.

Het coolst vond ik het bezoek aan de boek-
binderij. Ik mocht daar zelf papier snijden met een
supergroot apparaat! Ik hou niet echt van boeken
maar nu ik weet hoe ze gemaakt worden, kijk

ik er toch anders naar. Eerst had ik altijd een vol
hoofd. Mijn gedachten gingen echt alle kanten
op. Maar sinds ik in de Talentklas zit, voel ik me
rustiger en kan ik me ook beter concentreren. Dat
komt omdat ik dingen doe waar ik blij van word.
Mijn ouders merken ook dat ik veranderd ben. Ze
zeggen vaak dat ze trots op me zijn. Dat is heel
fijn, maar het allerfijnst vind ik dat ik nu echt trots
op mezelf ben.

Dat gevoel neem ik mee naar de middelbare. En
dat is ook weer superspannend, maar nu weet ik
dat spannend niet betekent dat het niet leuk is of
dat ik het niet kan. Ik kan meer dan ik denk en ik
ga er gewoon voor!” B



